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                                                      HET JAAR 2023 

                                                       HEBBEN WE                                        

                                                       GEHAD 

                                                           HOPELIJK BRACHT 

                                                                 HET GELUK 

               VOOR IEDER WAT. 

 

                                                         WAT ‘2024’ 

                                           ONS ZAL BRENGEN 

                                                  WETEN WE                                  

                                                    NOG NIET.                                         

                                             HOPELIJK LIGT ER 

                                                                   VOOR IEDER 

                                                                    IETS POSITIEF 

                                                                       IN ’T VERSCHIET. 

 

Beste ouders, 

 

Het jaar is alweer razendsnel gegaan, 2023.  Nieuwjaar is de tijd van danken en wensen.  Ik sluit mij dan 

ook bij deze traditie aan en zeg een welgemeende dank voor de betrokkenheid bij het hele schoolgebeuren 

van de vele vrijwilligers met wie we de warmte en het welbevinden kunnen delen in alles wat we doen en 

wie we zijn, aan jullie ouders voor de genegenheid en de vriendschap die we mochten ervaren.  Laten we 

met z’n allen zoveel mogelijk positieve energie verspreiden.  Bij het begin van het nieuwe jaar, staan we 

ook even stil bij wat er in de voorbije maanden gebeurd is.  We sluiten iets af en stellen ons open voor het 

nieuwe dat komen gaat in 2024.   

Laat ik dan het nieuwe jaar beginnen met de wensen van mijn collega’s en van mezelf uit te spreken: 

‘Aan allen, wensen wij, de directie en het ganse schoolteam veel blijheid en massa’s gelukkige dagen 

voor u en uw familie in 2024. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
WELKOM 
KLEUTERS 

 
Na de herfstvakantie en kerstvakantie kwamen volgende nieuwe 
peuters de kleutervestigingen binnen:  

 Eden 

 Beatrix 

 Lori 

 Maya 

 Aurélien 
-  

 
 
 

 
WELKOM NIEUWE LEERKRACHTEN/PERSONEELS- 

LEDEN 
 

8 januari waren er enkele nieuwe gezichten binnen ons team: 
 
Juf. Annick Vermeulen vult andere leerkrachten aan op ’t Klein 
Schoolke en op De Kleutergaard. 
 
Meester Felix Bauters is de nieuwe leerkracht 
bewegingsopvoeding. 

 

                                             

 
FAMILIENIEUWS 

GEBOORTEN: 
 
 
 
OVERLIJDEN:  
 
De heer Urbain Lanszweert (opa van 
Emmelie). 

 

                                                                              We konden 350 € overschrijven aan entreegeld naar de warmste week. 

                                                                                                         DANKJEWEL  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleine dingen uit de laatste weken van 2023 



 

Thema rond het sprookje ‘Goudlokje en de drie beren’  

De voorbije weken speelden en werkten we rond het sprookje  ‘Goudlokje en de drie beren’.  
We deden allerlei spelletjes en activiteiten: 

 We sorteerden en rangschikten op grootte en hoeveelheden.  
 De kinderen speelden fantasierijk in het huisje van de drie beren. Er was een keuken, een living 

en een kamer. In het huis was alles voorzien in 3 verschillende groottes (de borden, de stoelen, 
de bedden,…).  

 De stoel van kleine beer was stuk door Goudlokje. De bijen maakten met bouwmaterialen een 
nieuwe stoel voor kleine beer. Een stoel met 4 poten,  een zitting én een leuning. 

 Juf Caroline bereidde samen met de kleuters berenpap (vanillepudding).  
 De vlinders en de bijen schilderden en tekenden een berenbos met of zonder goudlokje. Wat een 

mooie resultaten hadden we!  
 Bij juf Barbara leerden de kleuters tijdens schrijfdans een beer tekenen.  
 De kleuters beeldden het verhaal ‘Goudlokje en de beren’ zelf uit. Ze deden dit aan de hand van 

poppen en speelden ook zelf eens de personages.  Wat deden ze dat super goed! 
 We maakten berencake die we dan proefden met een tasje chocomelk. Lekker! 

 

Hieronder vinden jullie een aantal reacties van de 1ste, 2de en 3de kleuters. Ze vertelden kort wat 
ze leuk of niet leuk vonden in dit thema:  

Hadrien: “Het leukste deeltje uit het verhaal was van de pap proeven: te warm/te koud 

of juist gepast. Ook was het fijn dat Goudlokje een goede vriendin werd van babybeer. 

De berenpap maken, vond ik heel leuk!” 

Alixe: “Het leukste deeltje was dat Goudlokje de stoelen en de bedden van de drie 

beren uitprobeerde. Ik vond het leuk om alles volgens grootte te rangschikken. Van 

groot naar klein en van klein naar groot.” 

Charlie: “Dat tijdens het thema Tristan, mijn broer van de lagere school, kwam voorlezen omdat het voorleesweek 

was.”   

Louis: “Ik vond het superfijn om in het berenhuis te spelen.” 

Lena: “Ik vond het leuk om het verhaal na te spelen maar vond mijn rolletje niet altijd fijn.”  

Billie: “Ik vond het leuk om te rangschikken van klein naar groot.”  

Guilian: “Het leukste stukje uit het verhaal was dat de drie beren ontdekten dat er iemand in hun huisje was. Ik 

vond het ook fijn om berenpap te maken.” 

Yara: “Ik vond het fijn om het verhaal na te spelen en speelde ook graag aan de blauwe tafel met de grote en de 

kleine beren. De letter ‘D’ van drie en ‘G’ van Goudlokje ontdekken, vond ik ook leuk. En het tekenen van de 

beren.”  

Omer: “Berenpap maken vond ik leuk. Ik vond beren tekenen gemakkelijk.”  

Edgard: “Ik vond het niet fijn als ik niet kon beslissen welk personage ik mocht spelen. Ik vond het leuk dat de 

grote kinderen (van de lagere school) kwamen voorlezen.”  



Jeanne: “Ik vond de drie beren heel leuk en vond het leuk om het deeltje met de pap na te spelen.”  

Groeten uit de wijkafdeling De Kleutergaard. 

 

 

Wist je dat het derde leerjaar in september een nieuw 

klasgenootje uit Portugal mocht verwelkomen? 

 

Enkele weetjes over dit land : 

                        

 

    

 

 

 

 

                                                                                                                                            

                                                                                                                         Zo ziet de Portugese vlag eruit. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

            Portugal is ongeveer drie keer zo groot als België en ligt in het zuidwesten van Europa. 

 

            De hoofdstad van Portugal is                                              

            Lissabon.  

            Vanuit Brussel is het ongeveer  

            3 uur vliegen naar Lissabon. 

 

 

 

 

            Portugal is één van de oudste landen ter wereld. 



 

 

 

Een traditioneel Portugees gerecht is gezouten en gedroogde             

kabeljauw. 

 

 

 

 

          Portugal is ook bekend als het ‘land van de tegels’.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
          De Portugezen hebben er hun muren en vloeren dan     
          ook rijkelijk mee versierd!  
            

Fado is de nationale muziek van Portugal. 

            

 

 

                             

         Typisch voor het Portugese landschap zijn de   
         kurkbomen.                              
         Ze maken dan ook heel veel producten van kurk. 
           

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

In Portugal wordt ook veel wijn gemaakt. 

 

           

 

 

 

       Portugal is een echt paradijs voor surfers.  

 

 

 

 

 

 



        Tijdens het kerstconcert brachten we met onze klas een Portugese versie van Jingle Bells      

        en dit klonk zo :  

        

Pinheirinho, pinheirinho                       Dennenboom, dennenboom 
De ramos verdinhos                              met groene takken 
P’ra enfeitar, p’ra enfeitar                    We versieren je, we versieren je 
Lindos presentinhos                              Mooie kleine cadeautjes 
 
Uma bola aqui                                        Een bal hier 
Oum laço acolá                                       Een lint daar 
Luzinhas que tremem                           Lichtjes die branden 
Que lindo que está                                 Hoe mooi is dit  
 
Olha o Pai Natal                                      Kijk de kerstman 
De barbas branquinhas                        met witte baard 
Traz o saco cheio                                    brengt een zak vol 
Cheio de prendinhas                              vol cadeautjes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



 

Boekbespreking 

Groetjes, 

Loic en Lentel 

Lezing Jonas Boets 
VBS DE KOLIBRIE 
Steenweg 41  
9890 Gavere 

 

Wij zijn naar de lezing van Jonas Boets geweest. Op 9 november vond het plaats in de Bib van Gavere. 
Jonas Boets vertelde vooral over zijn reeks boeken “The Little Liars”. Hij vertelde het meest over het 
boek “De vieste wedstrijd ter wereld”. 
We hebben ook een quiz gespeeld. Er werd een leerling gekozen en dat was Lio Bracke. Zij mocht het 
uiteindelijke antwoord kiezen. Het uitbeelden van een duim omhoog was goed geprobeerd en hartje 
was waar. Als we drie of meer vragen juist hadden kregen we een boek. We hebben het boek 

gewonnen!🎉 
 
Iedereen vond het heel leuk.! 
Groetjes,  
Lukas en Lio 



Kerstconcert VBS De Kolibrie 
Steenweg 41 
9890 Gavere 
Op onze school De Kolibrie organiseerden we een kerstconcert ten 
voordele van de warmste week. We zamelden geld in om kinderen te 
laten opgroeien zonder zorgen.  
 
Iedere klas bedacht een leuke act. Meester Robin zorgde ook voor een 
indrukwekkende saxofoonsolo op de melodie van Jingle Bells Rock. De 
juffen en meesters zongen als afsluiter een passend slotlied.  
 
Voor ons optreden van klas 6 zijn we gestart met een bodypercussie op een stuk uit de Notenkraker. 
Daarna hebben wij een bodypercussie op het refrein van “Niets is cooler dan Kerstmis” uitgevoerd. Om 
uiteindelijk te eindigen met het zingen van het hele lied “Niet is cooler dan Kerstmis”. Tijdens het zingen 
van dit lied kwamen alle kinderen van de school naar de zijbeuken van de kerk om mee te zingen. Dit 
zorgde voor een gezellige sfeer.  
 
Het optreden duurde van 15 uur tot 16 uur en van 17 uur tot 18 uur.  
 
Na het Kerstconcert kon je nog wat blijven om iets te drinken of te eten. Zo kon je ook lekker smullen 
van een braadworst of een hotdog.  
 
Wij vonden het super leuk en we zouden het onmiddellijk opnieuw doen.  
 
Groetjes,  
Timmy en Emma  

De Kdoos!!! 
 
Op 16 november 2023 kwam mevrouw Latte, uit de Sint-Bernardusscholen te Oudenaarde, uitleg geven 
over het middelbaar en het gezelschapsspel de Kdoos. 
Korte uitleg over het spel:  
Je moest een kaart nemen van de juiste stapel en ze aan je linkerbuur geven. Die las de vraag op de 
kaart voor, net als de mogelijke antwoorden. Als je antwoord juist was, dan mocht  je een ringetje van 
de overeenkomstige kleur over je pion schuiven. Wie het eerste van elke kleur drie schijfjes had 
verzameld was gewonnen. Via die kaartjes kwam je meer te weten over het middelbaar en specifiek ook 
de Sint-Bernardusscholen. 
We vonden het allemaal heel leerzaam en leuk!  

We mogen de doos ook elk om beurt meenemen naar huis om 
samen met onze ouders eens te spelen! 
 
Groetjes,  
Féline en Maxence!!! 
 

 

 

Voorleesweek 



 

Groetjes, Mona en Lisa 

Bosdag 

Op donderdag 19 oktober vertrokken we met de auto's 
van de ouders naar Lozerbos. Daar aangekomen gingen 
we wandelen. Daarna hebben we verschillende 
opdrachtjes gedaan. We moesten bijvoorbeeld 
paddenstoelen herkennen, vele bomen en dieren 
onderzoeken, het weer bekijken en veel foto’s nemen.  
‘s Middags gingen we naar de tent in de Zandvlooi. We 
aten lekker en gingen terug naar het bos. Daar werden 

we in groepen verdeeld over alle leerjaren. Elke groep had zijn eigen kleur. We speelden het spelletje 
ganzenbord. We kregen allemaal opdrachten die te maken hadden met het bos. Team groen won het 
spel! 
Na het spel mochten we nog even vrij spelen in het bos en gingen we terug naar de Zandvlooi. Dan was 
het snel tijd en kwamen de ouders ons halen op de parking.  
Het was een hele leuke dag.  
Groetjes, Ilany en Diego  
 

 

 

 

                                                                                                      

 



 

Op ‘t Klein Schoolke werden de kinderen helemaal ondergedompeld in de wereld van muziek.  

Muziek is leuk, muziek maakt je blij, muziek maken doe je samen! 

Op verschillende manieren werden er rond dit thema spelletjes en activiteiten gedaan. Wij startten ons thema 

met het boekje: “DE BEER EN DE PIANO”.  

 

 

 

We maakten een podium, waar elke kleuter kon optreden met zijn/haar lievelingsmuziek en zo het 

zelfvertrouwen kon oefenen. We bekeken, benoemden en luisterden naar muziekinstrumenten en gingen ze ook 

zelf maken. Er werd gedanst en gezongen, gedanst en gelopen op het ritme van de muziek. De kinderen maakten 

muziek met hun eigen lichaam. 

Probeer deze maar 

eens uit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op een dag kregen we een brief van de SINT. Muziekpiet was alles kwijt, zelf zijn stem! 

 Muziekpiet was zo droevig. Hij moest rusten van de dokter en mocht niet meer zingen. 

De Sint vroeg of wij muziekpiet konden helpen. Zo gezegd, zo gedaan!!!! 

Iedereen op ‘t Klein Schoolke stak zijn handen uit de mouwen. We knutselden  

muziekinstrumenten, nodigden muzikale mama’s, papa’s, opa’s, oma’s, tantes uit, in de  

hoop dat MUZIEKPIET blij werd en hij ons kon horen. 

 

 

 

 

 



Daar was de dag dat Sint en muziekpiet kwamen. Zou muziekpiet zijn stem nog kwijt zijn? Zou hij nog droevig zijn?  

Muziekpiet kwam in de eetzaal en kon niets zeggen. Er kwam geen geluid uit zijn mond. Zelfs zijn vrolijke 

danspasjes was hij helemaal kwijt.  Wij zongen uit volle borst, speelden op onze muziekinstrumenten en beetje bij 

beetje werd muziekpiet vrolijk en kwamen er heerlijke klanken uit zijn mond. 

Het Sinterklaasfeest op ‘t Klein Schoolke was een heus muziekfestijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dank je wel, Sint en pieten tot volgend jaar! 

De kinderen van ‘t Klein schoolke. 

 

 

 

 

 



HET VALEIR NIEUWS  

Verschenen in 3 verschillende kranten: 

 

 

3  

uit 

U  u 
 

 

 

 

Wist je datje : Valeir is 

genaamd naar het welbekende Valeir-bier. Brouwerij Contreras brouwt Valeir, verwijzend 

naar de Gentse soldaat die in 1453 meevocht in de Slag bij Gavere. Zijn standbeeld, te 

zien voor het gemeentehuis van Gavere is verwerkt in de etiketten van de Valeir-bieren. 

De Vroege Morgen 
VALEIR 
Deze week zat het 

konijn van Juf Veerle in 

het vijfde leerjaar. 

Het is een wit konijn 

met bruine vlekken. 

En het is een 

dwergkonijn. 

Van Flavie heeft hij 

een wortel gekregen, 

hij vond hem heel erg 

lekker. 

Het is heel leuk met 

Valeir in onze klas. 

Jammer dat hij niet 

voor altijd blijft. 

Valeir kwam in onze 

klas voor de warmste 

week. 

Iedereen vindt hem 

heel leuk.  

groetjes Lucas en 

Remi   
 

De Staandart 
 

VALEIR 

Deze week zit er 
een konijn “Valeir” 
in het 5de leerjaar. 
Valeir is een wit 
konijn 

met bruine vlekjes. 
Hij eet graag sla en 
wortelen, maar hij 
lust geen 
stokbrood. Hij heeft 
een wortel van  
Flavie gekregen en 
hij vond hem 
lekker. June heeft 
zijn naam op zijn 
kooi geplakt en hij 
is al een paar 
maanden oud. Hij is 
heel schattig en is 
zacht en heeft 
blauwe ogen. 
Het is een 
dwergkonijn.  
 
 
 

Het Late Nieuwsblad 
 
VALEIR 

                   

 

Valeir is het schattige dwergkonijntje 

van juf Veerle. Het bleef een hele week  

overnachten in onze klas voor de 

warmste week.  Het was heel leuk!!!!!!  

Hij was in het begin een beetje bang, 

maar nu is hij het wel al gewend ,we 

hebben hem de hele week vertroeteld !!!! 

Donderdagavond nam juf Veerle hem 

weer mee. Veel kinderen hebben hem 

eens vastgepakt en iedereen vond het 

heel leuk in de klas met Valeir! Flavie 

heeft hem een wortel gegeven want 

konijnen zijn dol op wortelen.  Het was 

ook heel lief van juf Veerle dat ze haar 

konijntje hier wilde brengen. Iedereen 

is verslaafd aan hem. June heeft een 

briefje op zijn kooi gehangen met 

“Valeir” op(en een biertje erbij 

getekend!). Valeir is nog maar een paar 

maandjes! Nog niet eens een jaar! We 

vinden het heel jammer dat hij nu 

weggaat! We  gaan hem erg missen! 

En hopelijk zien we hem nog eens terug 

!!!!!!     

GROETJES  

Flavie en June!  

xxx 

 



5e leerjaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE SNITKRANT 

Wij hebben 
insecten 

gemaakt om 
op te  

hangen in de 
klas !!! 

We hebben met meester Tommy  een 
insect getekend. 
Voordat we gingen tekenen, moesten 
we in een boek van de bibliotheek elk 
een insect kiezen. 
Toen moesten we het uitprinten en 
overtekenen. 
Dan moest je de lijnen tekenen en 
inkleuren precies in de juiste kleuren 
van het insect. 
Iedereen moest het uitknippen. 
Meester Tommy heeft er dan plastic 
rond gedaan, dan  
moest je het weer uitknippen om op te 
hangen. June en Lieselot hebben de 
namen opgezocht in  het boek van de 
bib en het op een Word-document 
geschreven en dan afgedrukt. 
We mochten het zelf ophangen, maar 
meester Tommy moest er met zijn 
hoofd onder kunnen. 
Groetjes van Laura  

 

     Valeir 

 

Meester Tommy is ziek. Dat vinden 

wij heel erg jammer en 

daarom valt Juf Veerle in. Juf 

Veerle heeft een nieuw konijntje en 

het konijntje verblijft even in onze 

klas. het konijntje noemt Valeir. 

   

 

Algemene info over Valeir: 

 

Het is een dwergkonijn, 

bruin met wit en 

hij eet graag wortels, pistolets, 

konijnenvoer… 

Hij heeft graag veel aandacht en 

wordt graag gestreeld.                    

 

groetjes Laure en 

Lieselot           

 

 

Hey lieve mensen 
en kinderen, 
De leerlingen uit het  5e 
leerjaar hebben na het 
kerstconcert een feestje 
gehouden in de klas. 

Whoehoe… party🕺💃! 

En net voor het kerstconcert 
hebben we een tik tok 
gemaakt, dat was cool. Dat 
was op het liedje van Mariah 
Carey “All I want for 
Christmas”. 
En voor de mensen of 
kinderen die tik tok niet 
kennen, het is gewoon een 
app voor filmpjes.  
En over het feestje 
gesproken….alleen het vijfde 
was aan het feesten in de 
klas met de liedjes zoals:  l’ 
amour toujours, the hum en 
free from desire.  
Als je wil kan je me volgen 
op tiktok. Ik ben Arnaud 
Dure.  
     
Groetjes, 
Arnaud 
 

 Kerstconcert 

 Wat is het kerstconcert? 🎉Elke klas maakt een dansje of zingt iets. Het 

geld ging naar de warmste week🔥Het 1e leerjaar zong een liedje met een dansje, 

het 2e leerjaar zong een liedje, het 3e zong ook een liedje in het Portugees. Het 4e 

zong een liedje over de advent en het 5e leerjaar deed een dansje💃 
Het 6e zong met een soort handjeklap (lichaamspercussie) en de juffen & meesters 

zongen ook een liedje en meester Robin speelde een liedje op zijn saxofoon.🎷🎶. 

Op het einde van de avond was het ook heel tof!!! 

🐒😸Anoniem 

 

De Sint kwam op bezoek in onze klas. 

Hij bracht een tof cadeau mee om te 

knutselen met karton. De pieten 

gooiden koekjes in de klas. De Sint 

had in zijn Grote Sinterklaasboek 

enkele grappige anekdotes staan.  

Groetjes van Milan.  



 

Thema ‘Niks is leuker dan Kerstmis’ hoofdschool bijen- en vlinderklas 

 

 

Sinterklaas is terug naar Spanje vertrokken, het is tijd voor het laatste thema van 2023 ‘Niks is leuker dan 

Kerstmis’. Dit nieuwe  thema was van start gegaan op maandag 11 december. Met Kerst is het leuk om met z'n 

allen bij de kerstboom te zitten.  

We maken het gezellig door de lampen in de klas uit te doen en de lichtjes in de boom aan.  We zijn een lichtje 

voor elkaar in deze donkere periode. 

Wat deden we zoal in de klas? We waren druk in de weer met onze nieuwjaarsbrieven. Schilderen met 

dennentakken, dennenappels schilderen en bekleven met knopen, bolletjes en glitters. Natuurlijk deze ook 

helemaal vanbuiten leren. 

 

 

 

We bereidden ons voor op het kerstconcert. Wat vonden we dit spannend. Het liedje ‘ik heb een doos wat zit 

erin’ oefenden we heel vaak in de klas. Daarna met instrumenten en bijhorende prenten. Wat vonden we dit 

spannend! Iedereen deed super goed mee en liet zijn mooi stemmetje horen. 

 

 

 

 

 

 



Bij Kerstmis hoort natuurlijk ook kerstversiering. We mochten op bezoek gaan bij Diewke thuis om haar mooi 

versierd huis te bekijken. Als je stil was hoorde je zelf kerstmuziek buiten. Niet alleen buiten maar binnen was het 

ook prachtig versierd. De vriendjes van juf Sara en juf Lisa vonden het super leuk. Bedankt mama van Diewke. 

Yuna en Lou maakten foto’s met het klas fototoestel en zo konden we in de boekenhoek nog eens terug kijken 

naar deze foto’s. 

 

 

We deden ook super leuke activiteiten in de klas zoals ringen werpen naar Rudolf, wie is het Kerstmis editie, 

kerstboom versieren, kerstverhaal op verschillende manieren beleven, met Qr codes leren werken en zo 

kerstverhalen beluisteren, … 

 

 

 

Bij de beleefateliers konden we hoeden maken bij de mama van Kyano en Noni. De mama van Senne en Guust 

kwam kerstkoekjes met ons bakken. Bij de opa van Senne en Guust konden we leuke educatieve spelletjes spelen 

op de iPad en leerden we delen en samenwerken. 

 

We sluiten samen met juf Sara ons thema af met een Kerstfeestje. We spelen in beide klassen, maken kerst 

placemats, koken kerstboompjes, schminken, zingen en dansen op kerstmuziek. Een secret santa mocht niet 

ontbreken, we gaven elkaar een klein cadeautje. Op het einde konden we smullen van al ons zelfgemaakte 

lekkernijen, popcorn van Guust en zelfgebakken koekjes. 



 

 

 

STAND VAN ZAKEN: VERBOUWINGSPLANNEN VOOR ONZE SCHOOL 

Eindelijk is het bijna zover!!! 

De tweede bouwfase zal net voor de paasvakantie starten.  Dit omvat de aanpak van het afdak, 

buitenklas en de fietsenstalling. 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende tekstjes zijn impressies van de kinderen over fijne gebeurtenissen! 

Het kerstconcert leefde duidelijk onder de kinderen. Vele kids uit het 4de leerjaar wouden hier iets over 

vertellen. 

Nieuws uit klas 4 



 

                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
  
      
 
 
 
 
 

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET KERSTCONCERT 
Het was een feest voor DE WARMSTE WEEK.  We zamelden geld 
in voor de WARMSTE,WEEK.  De mensen betaalden 2euro per 
persoon,elke klas mocht iets doen voor de mensen.  Er werd 
gedanst, er werd gezongen en meester Jan gaf een speech! 
De kerk was heel mooi versierd.  Het was een groot succes.  Er 
werden truffels verkocht door het oudercomité.  
 
 
Groetjes van Fenne 

Op vrijdag 15 december was er grote spanning op school.  
Het was de dag van het kerstconcert . 
We hebben met de hele school een concert samen  
gesteld, liedjes gezongen, gedanst en verteld.  Wij met  
klas 4 hebben “verlanglichtjes voor kerst” 
gezongen. Het was moeilijk maar het is gelukt, na veel  
oefenen! 
Voor de toegang was het 2 euro, helemaal voor de  

warmste week . Daarna kon je nog een drankje drinken . Het was super 
leuk !  Groetjes  Winne 

Op vrijdag 15 December was het kerstconcert en het was 
heel leuk.  We hebben liedjes gezongen en dansjes gemaakt 
en nog veel meer … Het inkomgeld ging naar de warmste 
week. 
Er waren veel ouders en ze deden goed mee. Achter de 
schermen mochten we lezen of tekenen.     
 
Van Marcel en Jorre  

 

Dag Sinterklaas.  Op dinsdag 5 december 
kwam de Sint met zijn Pieten. Hij bracht  
verschillende spelletjes zoals Rara, wat  
ben ik?, Dammen ,Dixit…  Ze gooiden met 
snoep en letterkoekjes.  
Dat was super lekker.   Dank u Sint!                               
Tenslotte zongen we nog het  
afscheidslied.   
Hij noemde onze namen en hij wist wie de sloebers 
waren.  Raar toch ??????? 
 
Mories en Lou 

 



         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

 

Witloofsalade maken 

Witloofsalade : We moesten witloof, appels, peper,zout, mayonaise en ajuinen hebben . Daarna 
moesten we het witloof fijn snijden.  Keaton was de ajuinen aan het snijden. Hij had er spijt van, want 
hij moest de hele tijd huilen.  Daarna sneden wij de appels fijn.  Dan alles mengen in de grote kom 
met mayonaise.  Smullen maar !!!!!   We deden deze activiteit om streekgerechten te leren kennen.   
Judith, Serafim, Ilja en Brent  

 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

Dit jaar hebben we nieuwjaarsbrieven met draadjes gemaakt . 
Gelukkig was Ansie er om ons te helpen.  Blij dat ze klaar zijn want het 
was veel werk.   

Groetjes Wout  

 



 

 

 

 

Nieuws uit het eerste 
leerjaar. 

Het is een feit… 

We schreven onze eerste 
brief. Een brief met 
wensen voor 2024. 

We kunnen al heel goed 
rekenen tot en met 8. Met 
blokken en zonder 
blokken. 

Lezen en schrijven… ja, 
ja… we zitten al aan 
boekje 4 van Hup en Aap. 
Bijna alle letters zijn 
gekend. En ons potlood 
werd vervangen door een 
pen. Wij zijn echt geen 
kleuters meer… maar al 
flinke studenten. 

We leerden over de 
plattegrond… en we 
bouwden een heus 
kabouterdorp. 

Ook over de herfst, Sint en 
Piet en kwamen we veel te 
weten. Met sjok, sjok liep 
het ezeltje scoorden we 
een echte hit op het 
kerstconcert. Maar wat 
staat er op het 
programma voor 2024? 
Dat is voor jullie en voor 
ons nog een groot 
vraagteken.  

We wensen iedereen een 
heel gelukkig nieuwjaar. 

 

 

 



 

Kerstvoorstelling ten voordele van de ‘Warmste week’!  

Enkele weken terug hadden we het kerstconcert! Wat een spannend avontuur! We 

oefenden als engeltjes een dansje én zangstukje in. Niet alleen dat, maar ook het zelf maken van ons 

engelenpakje maakte het geheel af! En ze deden het allemaal super goed  .. Knap gedaan lieve 

(b)engeltjes   

Niet alleen 1KA, maar de ganse school deed het fantastisch. Elke klas had zijn stukje in de voorstelling. 

Zo hadden we de vlinder- en bijenklas die een doos vol moois bij zich had én de kinderen van het 1e 

leerjaar sjokten er op los met hun ezeltjes.. Het 6e leerjaar deed er nog een schepje bovenop met een 

extra ritmische dans én deed meester Robin ook zijn saxofoon prachtig spelen! Het 5e leerjaar was 

perfect ritmisch, het klein schoolke prachtige sterretjes én kwamen we te horen dat er in het 2e én 3e 

leerjaar een paar echte zang’sterren’ zaten, net zoals bij al onze leerkrachten! Alvast een dikke 

dankjewel.  

Lossen jullie samen de puzzel op?  

 

 

 

 

Een weekje voordien kregen we op de kleuterschool ook bezoek van Sinterklaas én zijn pieten! Sint vond 

dat we het afgelopen jaar goed ons best hebben gedaan én beloonde de hele kleuterschool met wat  



 

lekkers in een zakje en nieuw klasspulletjes.. Zo vond hij dat er bij de jongste kleuters een nieuwe 

opruimsetje voor in het huisje en nog wat extra fijnmotorisch materiaal mocht worden gebracht en 

bracht hij bij de oudste kk een robotje mee om te leren ‘programmeren’ En als we héél flink zijn, mogen 

de kabouters die ook eens lenen ! 

Dankjewel Sinterklaas! Hopelijk tot volgend jaar!! 

Een lieve groet! 

 

 

 

 

 

 

 



Ik ben een ding. 

Ik maak mensen blij. 

Je vindt mij onder de kerstboom. 

Ik heb vele kleuren en een mooie strik. 

Ra, ra, ra,… Wat ben ik?  

Noémie en Mauro 

Ik ben een ding. 

Ik hang in de lucht als het donker is.  

De drie koningen volgden mij om bij Jezus 

te komen. 

Ra, ra, ra,… Wat ben ik? 

Fyna en Noni 

Ik ben een ding. 

Ik hang in een kerstboom. 

Iedereen vindt mij mooi. 

Ik ben rond en heb verschillende 

kleuren. 

Meestal heb ik glinstertjes op mij. 

Ra, ra, ra,… Wat ben ik? 

Lina en Guus 
Ik ben een ding. 

Mijn kleuren zijn wit en zwart. 

Ik sta buiten in de tuin.  

Ik heb een oranje neus en een grote hoed op mijn 

hoofd. 

Als de zon schijnt smelt ik…  

Ra, ra, ra,… Wat ben ik? 

Berre en Julie 

Ik ben een persoon. 

Ik ben een jongen en ik leefde heel lang geleden. 

Ik werd geboren in een kribbe, in een oude stal. 

Ik was heel goed voor mensen. 

Binnenkort is het mijn verjaardag. 

Ra, ra, ra,… Wie ben ik? 

Marie-Lou, Finn en Loïc 

Raadseltjes rond KERSTMIS – 2de leerjaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ik ben een ding. 

Ik ben groen en heb vier 

mooie kaarsen.  

Elke week mag je een 

kaarsje aansteken. 

Als mijn vier kaarsjes 

branden, dan is het 

KERSTMIS. 

Ra, ra, ra,… Wat ben ik? 

Giuliano en Loomis 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben een plant. 

Ik ben groen en ik heb een bruine 

stam.  

Je kan mij versieren met ballen, 

lichtjes en een mooie piek.  

Ra, ra, ra,… Wat ben ik? 

Ro en Andreas 
Ik ben een ding. 

Ik ben bruin en groot. 

De herders wonen 

hier. 

Heel lang geleden 

werd er een kindje 

geboren in mij. 

Jozef en Maria vonden 

hier een kribbe met 

wat stro. 

Ra, ra, ra,… Wat ben 

ik? 

Lars en Maxim  

Ik ben een persoon. 

Ik draag rode kleren en ik 

heb een witte baard. 

Ik zit in een slee.  

Als het Kerstmis is, breng ik 

jou de mooiste pakjes. 

Ra, ra, ra,… Wie ben ik? 

Amber en Liora 

 
Ik ben een dier. Ik ben bruin en ik heb een rode neus. 

Op mijn hoofd staat een gewei. Ik ben heel lief! 

Ra, ra, ra,… Welk dier ben ik? 

Juul en Joshua 

Ik ben een ding. 

Ik kan zweven door de lucht. 

Ik breng de kerstman naar jou om pakjes 

te bezorgen.  Ra, ra, ra,… Wat ben ik? 

Louis en Miette 

 

 

 

 

 

 

 


